
Beste ouders(s)/ verzorger(s), 

Binnenkort komt de week van de lentekriebels er weer aan (20 t/m 24 maart). Het is een 

projectweek die in het teken staat van weerbaarheid, relaties en seksualiteit.  Onderwerpen die 

hierbij aan bod komen zijn: leren over je lijf, een positief zelfbeeld en praten over wat je fijn vindt 

(welbevinden). Nu we u hierover informeren, willen we meteen van de gelegenheid gebruik maken 

om toe te lichten wat de visie van onze school is in het kader van identiteit/seksualiteit. 

 

De Uilenbrink is een openbare basisschool waar iedereen welkom is, zonder onderscheid naar 

godsdienst, levensovertuiging, geaardheid of ander kenmerk. De school is een veilige 

ontmoetingsplaats met een leef- en leerklimaat waarin voortdurend aandacht en respect is voor 

anderen en anders denkenden. 

 

De Uilenbrink staat voor: 

- Een gezonde emotionele basis: kinderen met zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Kinderen 

die met plezier leren en met elkaar omgaan.  

- Kinderen die de volgende basiscompetenties hebben ontwikkeld: samenwerken, zelfstandig zijn, 

een onderzoekende houding hebben, sociaal zijn, zichzelf kunnen presenteren, fouten durven 

maken.  

- Kinderen die verbonden zijn met zichzelf, de ander en hun wereld. Dit maximale willen we bereiken 

voor alle kinderen die aan ons worden toevertrouwd. Samen halen we het maximale uit harten, 

hoofden en handen. 

 

Ons onderwijs gaat verder dan de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling, mede door wat 

hierboven beschreven is. Binnen ons lessenpakket is er dus ruimte voor bijv. identiteitsontwikkeling, 

maar dit komt natuurlijk niet alleen tijdens de week van de lentekriebels aan de orde. Gedurende 

het hele jaar vinden er gesprekken plaats, zijn we bezig met wie we zijn, mag je zijn wie je bent en 

willen we vooral dat we iedereen om ons heen respecteren.  

 

Vanuit vertrouwen doen we wat passend is voor de kinderen van onze school! 

 


